
 

Nieuwsbrief 1 - 8 november 2024 

Kerkdiensten 

Zondag 3 november 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
Collecten: 1. Kerk in Actie Zending: Ghana 2. Kerk 

Komende diensten 
Zondag 10 november 9.30 uur de heer Paul Koster, Den Haag 
Zondag 17 november 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Den Haag 

Bij de dienst van 3 november 
Thema: Ruimte en tijd voor de dialoog 
Van woorden maken wij vaak slagwoorden. Je kunt ermee slaan. Als de ander niks 
terug weet te zeggen, heb je gewonnen. Kun je ook woorden in je laten weerklinken in 
plaats van meteen terug te kaatsen? Merkwaardig: als je woorden in je zelf laten 
weerklinken komt er ook vanzelf een antwoord in je op. 
Dr. Otto Kroesen 

Van de Diaconie/ZWO   
Zondag 3 november Collecte Zending  

Ghana - Een sterke kerk op een 
kwetsbare plek 
In de afgelegen dorpen in Noord-Ghana zijn 
veel volwassenen nog analfabeet. 
Tegenwoordig gaan de meeste kinderen in 
Ghana naar school. Maar in het dunbevolkte 
noorden is het vaak ver lopen naar een 
school en is de kwaliteit van het onderwijs 
een stuk minder. De klassen zijn groot en 
het onderwijs Engelstalig, terwijl kinderen 
thuis soms alleen een lokale taal spreken. 
Ook komt de leraar niet altijd opdagen. 
Daarom leren veel kinderen alsnog niet goed 
lezen en schrijven. Via bijbelclubs leren 
kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. 
Dat is goed voor hun leesvaardigheid. Ze 

krijgen de mooi geïllustreerde Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact 
komen met de Bijbelse verhalen. Zo leren ieder jaar 750 kinderen via kinderbijbelclubs 
bijbellezen in eigen taal. Goed voor hun eigen ontwikkeling en mogelijk worden deze 
kinderen toekomstige kerkleiders. 

Steun kinderen in Noord-Ghana door een gift in de collecte  
Lees meer op: kerkinactie.nl/kerknoordghana 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 

 
Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift Diaconie/ZWO. 
Gebruik de Camera App op je telefoon https://betaalverzoek.rabobank.nl/
betaalverzoek/?id=C7uxu 

http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxuWFtR2yy8KzlNSXqNg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxuWFtR2yy8KzlNSXqNg


Dankdag 
Op woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en 
arbeid. De diaconie nodigt u weer uit om bij elkaar te 
komen en een feestelijke maaltijd te nuttigen tijdens een 
korte viering die wordt afgesloten met koffie of thee. De 
deuren gaan open om 17.45 uur; aanvang van de 
maaltijd is om 18.00 uur.                             
U kunt zich hiervoor nog opgeven op het 
inschrijfformulier in de hal van de kerk. U kunt zich ook 
nog tot maandag opgeven met een e-mail aan 
peterenirma@gmail.com  
We vertrouwen weer op een mooie en gezellige 
bijeenkomst! 
Rond half 8 vertonen we vervolgens de film The Biggest 
Little Farm. Voor half 10 zal de film afgelopen zijn.  
U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven. Tijdens de 
pauze kunt u ook genieten van een drankje en een hapje.  
U kunt er ook voor kiezen alleen naar de film te gaan of 
alleen de viering bij te wonen.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen! 

Wij feliciteren 
8 november de heer P. Zonneveld 
9 november de heer P.W. Neeleman  

Agenda 
Woensdag 6 november 18.00 uur Feestelijke maaltijd t.g.v. Dankdag voor gewas en 
arbeid in De Lichtbron 
Woensdag 6 november 19.30 uur Vertoning van de film ‘The Biggest Little Farm’ in De 
Lichtbron 
Dinsdag 12 november 19.30 uur Vergadering grote kerkenraad in De Lichtbron 
Dinsdag 19 november 19.30 uur Gemeenteavond in De Lichtbron 

Verlof predikant 
Van zaterdag 2 t/m zaterdag 9 november zijn wij op vakantie. Ds. Christi Bartelink uit 
Honselersdijk zal mij zo nodig vervangen. U kunt haar via de scriba bereiken. (MZ) 

Bedankje 
Lieve mensen, 
Hartelijk dank voor de reacties, kaarten en bloemen bij mijn heupoperatie. 
Ik ben dankbaar dat alles goed is gegaan, nu herstellende, lopen met krukken, 
rustig opbouwen en geduld, wat nog een dingetje is! 
Hartelijke groet, 
Franny Vogelaar-Schut. 
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Terugblik Walk the Talk 28 oktober  
In deze oecumenische gespreksgroep waren we met zijn achten, onder wie drie uit De 
Lichtbron, inclusief ondergetekende.  
Marjolein de Korte-van Marrewijk had ter voorbereiding geput uit teksten van 
stiltecoach Mirjam van der Vergt, Anselm Grunn, onderzoekers van de Rochester 
Universiteit, psychiater Dirk de Wachter, priester Tish Warren, theoloog Maarten Luther 
en Brené Brown.  
We spraken in tweetallen over: ‘Wat stilte (niet) is’, ‘Door stilte kom je tot rust’, ‘Stilte 
kan helpen de juiste keuzes te maken’, ‘Juist de afwezigheid van afleiding maakt je 
creatief’, ‘Stilte verbetert de focus en concentratie’, ‘Stilte stelt je in staat om je 
gedachten te verzamelen’, ‘Stilte voedt je vertrouwen op God’, ‘Je leert luisteren tijdens 
het  
bidden’ en ’Met jouw rust kun je anderen helpen, want rust is net zo besmettelijk als 
stress‘. Heel passend, wandelden we het laatste deel in stilte.  
We vonden het allemaal een zeer geslaagde avond met praktische toepassingen, zoals 
de rust van het fietsen naar het werk gebruiken.(MZ) 

Terugblik Gespreksgroep 
We begonnen deze gespreksgroep op 29 oktober zoals gebruikelijk met ‘Delen wat bij 
ons leeft’ en gebed. Daarna namen we het materiaal van de Protestantse Kerk bij het 
jaarthema ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’ als uitgangspunt. Dat 
begon met lied 1005 ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’. We hebben eerst alle vijf 
verzen gezongen, gevolgd door vijf keer het refrein: ’Christus ons licht’. Bijzonder was 
dat door woorden uit elk vers iemand geraakt werd. Ook ontdekten we, dat het refrein 
het antwoord is op ons zoeken. 
Daarna hebben we twee verzen gelezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in 
Rome, zowel in de NBV21, als in de Bijbel in Gewone Taal. Ook spraken we over de 
verschillen tussen deze beide vertalingen. 
Daarna gingen we naar de gespreksvragen. Al snel was het tijd om af te ronden. 
Volgende keer op 26 november gaan we hiermee verder.  
Ter afsluiting hebben we gebeden: “Eeuwige, we danken U voor dit moment van 
ontmoeting en verdieping. Wees met Uw kracht aanwezig in de gewone en de 
bijzondere dingen van ons leven. Geef ons de moed om te blijven groeien en van elkaar 
te leren. Dat ons leven een geschenk aan U is, een welgevallig offer in Uw dienst. Dat 
vragen we U in Jezus naam, amen.” (MZ) 

Voorbede en lied Taizé 
Deze zomer waren er drie themadiensten: één over Iona, één over Huub Oosterhuis en 
één over Taizé. In vorige nummers van de Nieuwsbrief heb ik liedteksten van Iona 
gedeeld en gebeden van Huub Oosterhuis.  
Nu is het de beurt aan voorbeden en liedteksten uit Taizé. (MZ) 
Laat ons bidden voor allen die Christus beginnen te kennen: moge de Heer hen sterken 
op hun weg. 
Voor kinderen, voor allen die ze opvangen en het geloof in hen laten ontluiken, Heer, 
wij bidden u. 
Laat ons bidden voor zieken en voor allen die hun leven in eenzaamheid beëindigen: 
Heer, geef hen de nodige kracht. 
Laat ons bidden voor degenen die veroordeeld zijn tot gevangenisstraf of verbanning: 
Heer, ondersteun hun hoop. 
Laat het vuur van uw Geest onze bezieling vernieuwen en ons openstellen voor allen 
die u niet kennen, Heer, wij bidden u. 
Laat uw Kerk zich vernieuwen aan de tafel van uw Woord en uw Brood, Heer, wij bidden 
u. 
Lied 54: God U bent liefde, bron van het leven (bundel Taizé) 

 



	 	

De	soosmiddag	zal	per	5	november	weer	plaats	
vinden	in	de	Voorzaal	van	de	kerk	

Allen	van	harte	welkom	

Jaap,Petra,	Alice	en	Joke	

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Predikant: ds. Marjan Zebregs, 
predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl of telefoon 06-28103371 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij graag inleveren in Word: 
donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 

mailto:predikant@protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl
mailto:nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com

	Dankdag
	Op woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. De diaconie nodigt u weer uit om bij elkaar te komen en een feestelijke maaltijd te nuttigen tijdens een korte viering die wordt afgesloten met koffie of thee. De deuren gaan open om 17.45 uur; aanvang van de maaltijd is om 18.00 uur.
	U kunt zich hiervoor nog opgeven op het inschrijfformulier in de hal van de kerk. U kunt zich ook nog tot maandag opgeven met een e-mail aan peterenirma@gmail.com
	We vertrouwen weer op een mooie en gezellige bijeenkomst!
	Rond half 8 vertonen we vervolgens de film The Biggest Little Farm. Voor half 10 zal de film afgelopen zijn.
	U hoeft zich hiervoor niet in te schrijven. Tijdens de pauze kunt u ook genieten van een drankje en een hapje.
	U kunt er ook voor kiezen alleen naar de film te gaan of alleen de viering bij te wonen.
	Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen!

